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Il Travatore (De Troubadour)                                                                                   G. Verdi
Parte Seconda (Tweede deel)

La Gitana
Coro Degli Zingari                                                  Koor van Zigeuners

uomini
Vedi! Le fosche notturne spoglie
De' cieli sveste l'immensa volta;
Sembra una vedova che alfin si toglie
I bruni panni ond'era involta.
All'opra! all'opra!
Dàgli! Martella!

Chi del gitano i giorni abbella?
2a volta tutti
Chi del gitano i giorni abbella?
La zingarella!

Versami un tratto; lena e coraggio
Il corpo e l'anima traggon dal bere.
Oh guarda, guarda! del sole un raggio
Brilla più vivido nel mio/tuo bicchiere!
uomini
All'opra, all'opra...
Dàgli, martella...
Chi del gitano i giorni abbella?
2a volta tutti
Chi del... 
uomini
La zingarella! 2x
tutti
La zingarella!

mannen (zigeuners)
Kijk! De donkere, nachtelijke hemel
wijkt voor het grootse hemelgewelf
zoals een weduwe die eindelijk haar 
rouwkleren aflegt.
Aan het werk, aan het werk
geef hier! die hamer!

Wie fleurt voor de zigeuner de dag op?
2de keer allen
Wie fleurt voor de zigeuner de dag op? 
De zigeunerin!

Schenk de bekers vol; door de wijn vullen
kracht en moed lichaam en geest.
Oh, kijk! De stralen van de zon doen mijn
glas nog feller schitteren!
mannen
Aan het werk ...
Geef hier, die hamer.
Wie fleurt voor de zigeuner de dag op?
2de keer allen
Wie fleurt...
mannen
De zigeunerin!2x
allen
de zigeunerin!

Info over Verdi en tijdsgeest: zie 'Va Pensiero'


