Tu scendi dalle stelle

Tu scendi dalle stelle
o Re del cielo

e vieni in una grotta

al freddo e al gelo (2x)

O Bambino mio divino,

io ti vedo qui a tremar.

O Dio beato!

Ah! Quanto ti costo I'avermi amato. (2x)

A Te che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2x)

Caro eletto pargoletto,
guanto questa poverta
pit m’innamora,

giacche ti fece

amor povero ancora. (2x)

Tu lasci il bel gioire
Del Divin Seno
Per venire a penar
Su questo fieno

Dolce amore del mio cuore
Dove amor to trasportd

O GesU mio

Perché tanto partir?

Per amor mio!

Il tuo patire,

Perché vuoi pianger poi
Perche vagire?

Sposo mio amato Dio

Mio Gesu t’intendo, si!
Ah mio Signore

Tu piangi non per duol
Ma per amore

U daalt neer van de sterren
o Koning van de hemel

en komt in een grot

in de koude en de vorst

O mijn Goddelijk kindje

Ik zie je hier beven

O gezegende God

Ah! Hoeveel kost u, uw liefde voor mij

Aan u de schepper van de wereld
ontbreekt het aan kleding en vuur, o mijn Heer

Geliefde verkozene, klein kindje
Hoezeer doet deze armoede
mij meer van u houden

nu heeft

liefde je nog armer gemaakt

U verlaat de mooie glorie
van het Goddelijke

om naar hier te komen
op dit bed van stro

Zoete geliefde van mij hart

waar heeft jou de liefde gebracht
O mijn Jesus

Waarom zoveel achterlaten

Uit liefde voor mij!

Jouw lijden

Waarom wil je huilen
Waarom weeklachten
Mijn geliefde God

Mijn Jesus, ik begrijp het well
Ah mijn Heer

U huilt niet van pijn

Maar voor liefde



